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 Nieuwsbrief 20 februari 2025 

 
Ferdinand geïnterviewd door de EO over carnaval 

 
De EO heeft ook oog voor het van oorsprong katholieke carnaval. Net te laat op hun site 

geplaatst voor de Nieuwsbrief van vorige week maar dan nu alsnog de link naar hun 

artikel ‘Moeten protestanten zich openstellen voor carnaval?’. 

Ds. Ferdinand is hiervoor door hen geïnterviewd.  

 

Hier is de link:  

 

Helma Bannink 

redactie                      
 

De zondagsdiensten 

PK Eijsden Stemmen in de woestijn 

Jezus is net gedoopt en wordt meteen de woestijn ingevoerd. Zo’n wilde, afgezonderde 

plek waar veel van ons op bepaalde momenten in ons leven wel eens terechtkomen: ver 

uit je comfortzone, helemaal alleen, op jezelf aangewezen. Geen afleiding. En dan komen 

allerlei gedachtes op, angsten, twijfels, verlangens, dilemma’s. Stemmen die je in de war 

kunnen brengen, die je beproeven. Maar diezelfde stemmen vragen je ook: Waar 

vertrouw je op? Waar leef je voor? Waar leef je van? En kunnen je zo uitnodigen om 

even stil te staan en je richting weer wat duidelijker te bepalen. 

Ds. Esther van de Panne 

Voorganger: 

Muziek:  

Ambtsdrager: 

Ds. Esther van de Panne 

Klaas Remerie 

Zeger Vroon 

Zondag 22 februari om 10.00uur 

Protestantse kerk 

Wilhelminastraat 1 Eijsden 

 

’t Gulper Hoes Gulpen  

Voorganger: 

Organist: 

Dearsfluitist: 

Gemeentelid van dienst: 

Kindernevendienst: 

Ds. Agnes Hana 

Christine Moraal 

Henriëtte Tebrugge 

Dinie Companje 

n.n. 

Zondag 22 februari om 10.00 uur 

’t Gulperhoes  

Rosstraat 5 Gulpen 

Via You Tube 

 

Sint Jan Maastricht Wat als?   

We lezen deze zondag uit Genesis 2 en Mattheüs 4. Jezus wordt in het evangelie door de 

Geest naar de woestijn geleid en door de duivel op de proef gesteld. Er zijn verschillende 

lezingen van de tekst mogelijk. Een psychologische lezing doet het goed de laatste 

decennia: we herkennen allemaal verleidingen en de moeiten soms om die te weerstaan: 

het maakt Jezus fijn menselijk...  

https://dit.eo.nl/artikel/carnaval-voor-calvinisten-ook-dat-is-genade-maastricht-protestants
https://www.maas-heuvelland.nl/uploads/klant174/files/20260222-Orde%20van%20dienst%20Gulpen.pdf
https://www.youtube.com/@protestantsegemeentemaas-h804
https://www.maas-heuvelland.nl/uploads/klant174/files/Liturgie%20zondag%2022%20februari%202026%20St_%20Jan%20ds_%20Ferdinand%20Borger(2).pdf
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Maar laten we het zondag anders doen. En onze verbeeldingskracht laten werken en 

onszelf de vraag stellen: Wat als Jezus geen nee had gezegd? Wat als hij geen nee had 

gezegd toen de duivel hem de hele wereld liet overzien en deze aanbood voor een 

simpele knieval. Aanbid mij! Erken mij als de macht die groter is dan jij, groter dan God. 

Eén knieval maar en het is allemaal van jou: de wereld, de rijken, de mensen en hun 

macht. Eén keer buigen en je mag het hebben. Waar zou hij zijn gebleven als hij was 

opgegaan in de wereld van bezit en rijkdom? Wat zou er van hem zijn geworden als hij 

de verdediger en beschermer was geworden van de heersende klasse?  Zou hij zijn 

gegroeid in aanzien om vervolgens een leven te leiden van achterdocht en bezitsdrang? 

Was hij een despoot geworden misschien, één van die mannen die we dagelijks aan ons 

oog zien voorbijtrekken, verblind door zichzelf, verliefd op hun spiegelbeeld? Wat als hij 

geen nee had gezegd?  

   

We vieren in deze dienst het Heilige Avondmaal, wensen elkaar de vrede, zeggen ja 

tegen elkaar en de wereld en leren ook nog een paar wat onbekende liederen zingen.   

Ferdinand Borger   

Voorganger: 

Organist: 

Cantor: 

Ouderling van dienst: 

Lector: 

Kindernevendienst: 

Ds. Ferdinand Borger 

Ineke Schuit 

Helma Bannink 

Henk van Gelderen 

Kees Vermeiden 

Veerle Rietveld 

Zondag 22 februari om 10.00 uur 

Sint Jan  

Vrijthof 24 Maastricht 

Via Kerkomroep 

 

 

Uit de diaconie 
Collecteren is dé manier om tijdens de kerkdienst te delen wat ons gegeven is en samen 

te werken aan een wereld van gerechtigheid en vrede! 

 

De diaconale collecte van deze zondag is bestemd voor  

Voedselbank Zuid-Limburg. 

 

De Voedselbank Zuid-Limburg behoort tot een van de grootste voedselbanken in 

Nederland. Ze ondersteunt mensen die te weinig inkomen hebben om in hun 

levensonderhoud te voorzien met voedselpakketten. Wekelijks zijn dat heel veel gezinnen 

en alleenstaanden. Het meeste voedsel wordt gedoneerd door supermarkten en 

voedselverwerkende en voedselproducerende bedrijven. Veelal is dat voedsel dat kort bij 

de ‘uiterste verkoopdatum’ zit of anderszins niet (meer) voldoet om verkocht te kunnen 

worden. Inkoop van voedsel wordt zo min mogelijk gedaan, maar om een evenwichtige 

vulling van de pakketten te realiseren, is dat soms nodig.  

 

Veel behoefte is er aan zogenaamde ‘droge’ etenswaren als rijst, pasta, soep & en 

groente in blik of glas etc. Vanwege hun houdbaarheid zijn die zelden ‘over de datum’ in 

de winkels. Als er inzamelingsacties zijn is de vraag vooral naar dit soort voedsel. 

 

 

De voedselbank draait volledig op 

onbetaalde vrijwilligers. Voor de 

financiering is zij afhankelijk van 

enkele subsidiegevers en vele 

donateurs.  

 

Het grootste deel van de kosten wordt gedekt met donaties van particulieren, kerken, 

serviceclubs, scholen, bedrijven en ‘goede doelen fondsen’. 

https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/11002
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Zolang er nog zoveel gezinnen en alleenstaanden voedselpakketten nodig hebben, zijn 

donaties onmisbaar om de voedselbank draaiende te houden. De collecte wordt dan ook 

zeer aanbevolen! 

 

Namens de diaconie, 

Marije Bijleveld 

 

NB: U kunt uw collecte ook overmaken naar de bankrekening van  

Diaconie Prot. Gem. Maas-Heuvelland te Maastricht  

NL79 RABO 0152 12 93 59.  

Het bankrekeningnummer staat ook vermeld op de liturgie. 

 

  

Collecte voor het werk in de gemeente 
 

 De kerkelijke collecte is deze week bestemd voor Kerk en Eredienst. 

Namens het College van Kerkrentmeesters, Evelijn de Jong. 

U kunt uw bijdrage overmaken naar Bankrekening  

NL 37 RABO 03 7372 4772 t.n.v. 

Protestantse Gemeente Maas-Heuvelland onder vermelding van het doel 

van uw gift. 

 

 

Onderweg – ontmoeten, bezinnen en andere activiteiten 
 

BeZin in film: woensdag 4 maart 19.30uur Kloosterkerk Valkenburg € 5,- 

De film ‘Chocolat’ als laatste in de serie Vrouwen in de hoofdrol.  

 

In april, mei en juni word is het thema Diversiteit. Kijk op de website voor de informatie 

daarover. 

 

Informatie: Dingena Spreeuwenberg E. dspreeuwenberg @ gmail.com 

 

 

Podium Sint Jan – 29 maart Music for a while 

Save the date! 

Informatie: Nelleke de Kruik E: nellekedekruik @ gmail.com 

 

Voorstelling ‘Lieve Hemel’ met Joris Linssen, 14 april 2026 

Na het succes van In Gods naam met Bas Ragas komt Nachtzon Media in samenwerking 

met de Protestantse Kerk in Nederland met een nieuwe muzikale voorstelling.  

 

In “Lieve Hemel” duikt presentator en zanger Joris Linssen in het eeuwenoude 

Bijbelverhaal van Ruth op zoek naar inspiratie voor het leven nu. Een ontroerende en 

eigentijdse zoektocht in een wereld die razendsnel verandert en waar mensen elkaar 

soms uit het oog verliezen.  

 

De directe aanleiding voor de theatershow ontstond toen Linssen toevallig binnenstapte 

bij het Kerkasiel in Kampen, waar de familie Babayants al maandenlang bescherming 

vindt in een kerk. De veerkracht van de familie en de betrokkenheid van de vrijwilligers 

raken Joris diep. Hun ervaringen echoën de kern van het verhaal van Ruth: loslaten, 

moed vinden en hoop zoeken én de vraag wie er welkom is. Uit die ontmoeting ontstond 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Chocolat_(2000)
https://www.maas-heuvelland.nl/film
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de centrale vraag die door de hele voorstelling heen klinkt: Is er nog plek onder de 

hemel voor iedereen? 

 

Samen met muzikanten Myrthe van de Weetering (zang, viool en contrabas) en Vera 

Marijt (piano, toetsen en zang) brengt Joris een voorstelling vol kwetsbare verhalen en 

herkenbare muziek, verweven met persoonlijke reflecties. 

Lieve Hemel is een ontroerende voorstelling over angst en overgave, over verliezen en 

opnieuw beginnen. Een voorstelling die uitnodigt om stil te staan bij wat ons verbindt en 

bij de kleine wonderen die kunnen ontstaan wanneer we ons hart openhouden. 

 

Voor meer info en voor tickets: www.theaterlievehemel.nl  

Gebruik de promocode LHSittardwnz8ykzv 

en de eerste 50 kopers ontvangen € 10,00  korting op hun kaartje (max twee per 

persoon), omdat wij als werkgroep ‘Onderweg’ de voorstelling sponsoren. 

 

Informatie:  Nelleke de Kruik E. nellekedekruik @ gmail.com 

 

 

Vanuit de Kerkenraad 
 

Uitnodiging ingebruikname kerkorgel in de Johanneskerk Sittard 

De Johanneskerk in Sittard stuurt ons de uitnodiging voor de ingebruikname van het 

kerkorgel dat vanuit Geleen in de Johanneskerk opnieuw is opgebouwd. Daarbij zijn de 

blaasbalgen opnieuw beleerd en is alles schoongemaakt. Klaas Remerie is daar actief bij 

betrokken geweest en zal bij deze gelegenheid ook een demonstratie geven.  

De uitnodiging vindt u als bijlage bij deze Nieuwsbrief. 

 

Vergadering Kerkenraad 26 februari 2026 in de Kloosterkerk in Valkenburg 

Na een wat langer kerstreces – waarin we overigens gewoon hebben doorgewerkt -  

komt de Kerkenraad weer bijeen. We beginnen het overleg met een moment van 

bezinning rond het thema ‘communiceren als Kerkenraad’. We haken aan bij de 

uitgangspunten die de werkgroep Communicatie eerder formuleerde: open, verbonden 

en zingevend. Meer concreet betekent dit dat we in ons denken, handelen en 

communiceren transparant, inclusief, coherent, pluriform en duurzaam willen zijn. Mooie 

woorden, maar in ons gesprek zal het vooral gaan over de vraag hoe we dit echt 

(kunnen) doen. Waar gaat het al goed en waar kan het beter? Mocht u suggesties 

hebben, dan zijn die welkom bij de scriba. 

 

Verder staan op de agenda een aantal financiële onderwerpen, zoals de verkoop van de 

voormalige pastorie in Gulpen en de stand van zaken Actie Kerkbalans 2026. Zoals vorige 

week al vermeld, lopen we achter ten opzichte van de AKB van vorig jaar, en dat is zeer 

zorgelijk. We hebben hiervoor als Kerkenraad – in samenspraak met het CvK - een plan 

van aanpak geformuleerd, dat momenteel wordt uitgevoerd, maar met nog onvoldoende 

resultaat. Daarnaast loopt er een gesprek om te bezien of we specifieke projectgelden 

kunnen binnenhalen. Daarover is echter nog geen duidelijkheid.  

 

Tot slot zullen we stilstaan bij de regionale oecumenische samenwerking, en dan met 

name bij de vraag hoe we hierin effectiever kunnen zijn en meer gericht op de grote 

diversiteit aan (geloofs)gemeenschappen in Zuid-Limburg.  

 

http://www.theaterlievehemel.nl/
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De burgemeester van Maastricht is 

onlangs een ‘Bruggenbouwersberaad’ 

gestart met als doel om verschillende 

godsdienstige en levensbeschouwelijke 

gemeenschappen bij elkaar te brengen 

en zo van elkaar te leren en verbinding 

naar elkaar te leggen. Voor ons als PGMH 

een zeer waardevol initiatief.  

 

 

 

 

 

 

Een beetje in die zelfde lijn, zijn we ook bezig om de banden met (internationale) 

studenten aan te halen, door intensievere samenwerking met InnBetween, THUIS, Lux 

ad Mosam en jongeren van de Zuiderkruiskerk. Je merkt dat we er als gemeenschap toe 

doen.  

 

De vergadering van de Kerkenraad vindt plaats in de Kloosterkerk in Valkenburg op 26 

februari 2026. Als u erbij wilt zijn, kunt u dat laten weten via scriba @ 

maasheuvelland.nl. Ik stuur u dan de agenda toe. De  vergadering duurt van 19.45 uur 

tot ongeveer 22.15 uur. U bent van harte welkom! 

 

Emilie Hilbers, scriba E. scriba @ maasheuvelland.nl 

 

 

Vanuit de kern Heuvelland 
 

Kledinginzameling Kloosterkerk 

Graag stellen wij ons aan u voor. Wij zijn Hub en Myriam Ramakers-Odekerken en zetten 

ons in voor het inzamelen van goederen voor mensen die zich in een moeilijke positie 

bevinden. Daarbij maken wij geen enkel onderscheid op basis van huidskleur, 

geaardheid, religie of land van herkomst. 

 

Wij verzamelen onder andere kleding voor Kledingbank Limburg. Daarnaast gaat 

momenteel een groot deel van de ingezamelde kleding naar Syrië. Hoewel de situatie 

daar sinds de val van het regime van Sadat veiliger is geworden, heerst er nog altijd 

bittere armoede en is hulp hard nodig. 

 

Ook zamelen wij medicatie in, in principe alle soorten. De grootste behoefte is er aan 

sterke pijnstillers. Deze medicatie wordt persoonlijk door een 71-jarige meneer uit 

Maastricht naar het front in Oekraïne gebracht. Daarnaast zijn verbandmiddelen en 

incontinentiemateriaal zeer welkom. Deze goederen gaan naar Stichting SMHO naar 

Oost-Europa vervoerd, met name naar Moldavië. Een gedeelte van het 

incontinentiemateriaal gaat ook naar de Kledingbank Limburg. 

 

Dichter bij huis proberen wij ook mensen te helpen. In de Peuteropvang en het 

Kinderdagverblijf Broekhem (Kindcentrum) staat een kast met verzorgingsproducten en 

lang houdbaar voedsel. Ook hiervoor zamelen wij producten in zoals wasmiddelen, 

schoonmaakartikelen, persoonlijke hygiëneproducten en houdbare levensmiddelen. 
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Met onze inzamelingen hopen wij op kleine schaal een verschil te kunnen maken voor 

mensen die dat hard nodig hebben. 

 

De Kloosterkerk is voor dit goede doel open op 

Dinsdag 10 maart:    11-19.30 uur 

Woensdag 11 maart:   15.30-19.00 

Donderdag 12 maart:   14.00-16.30 en 19.30-21.00 

Kloosterkerk, Oosterweg 1 Valkenburg  

 

Informatie: Lies Oost E. liesgretha @ live.nl 

 

 

Vanuit de kern Maastricht 

 
Projectkoor Pasen 

We bereiden ons voor op Pasen. Niet alleen met een invulling van vasten maar ook 

praktisch met de invulling van de Paasdiensten. In de St Jan willen we zowel op Witte 

Donderdag (2 april) als op Paasmorgen (5 april) met een projectkoor de dienst 

opluisteren. Daarvoor staat de aanmelding nu open: welkom! 

 

Kun je één van de diensten, dan is dat al voldoende om je aan te melden en het is 

voldoende om het leuk te vinden om mee te zingen. De repetities o.l.v. Helma Bannink 

zijn vooral gezellig, al zeggen we het zelf      . 

 

Mail naar Ineke Schuit: ineke.schuit@ziggo.nl en dan wordt je op de hoogte gehouden 

van de repetitiedata en locaties. Heb je vervoer nodig dat je niet zelf weet te hoe, geef 

dat gelijk aan dan denken we met je mee. 

 

Tot zings! 

Ineke Schuit en Helma Bannink 

 

Soep na de dienst 

Zondag 22 februari 2026 is er in de St Jan na de koffie weer 

“soep na de dienst”.  Vanzelfsprekend maakt Willem Ginjaar de 

soep vegetarisch. Vergezeld van een stukje brood met kruidenkaas is dit hèt moment om 

eens op een andere manier met elkaar te praten! En mocht er soep over zijn, dan staan 

er bakjes van ca 1 liter klaar om mee naar huis te nemen! 

Informatie: Willem Ginjaar E. voorzitterkerkenraad @ maasheuvelland.nl 

 

Ouderenviering vrijdag 27 februari 

Deze kerkdienst wordt gehouden iedere 4e vrijdag van de maand. Het is bedoeld voor 

met name ouderen die door onoverkomelijke hindernissen structureel de diensten op 

zondagochtend in de St Jan niet kunnen bijwonen. Uiteraard staat deelname open voor 

alle belangstellenden. In kleine kring vieren we een liturgie, waarbij we meestal zingen 

uit de Liedboeken uit 1973 en 2013 met orgelbegeleiding. Na afloop is er onderlinge 

ontmoeting bij thee of koffie. Welkom! 

 

Datum      Vrijdag 27 februari 

Tijdstip      15:00 uur 

Locatie      ’t Trefpunt Sint Jan - Aureliushof 150, 6215 SW 

Maastricht 

Contactpersoon  

mailto:ineke.schuit@ziggo.nl
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(tevens gemeentelid van dienst) Marianne Hammer-Hordijk (Tel. 043 36 24 626) 

Muzikale begeleiding   Hein Nieuwenhuis 

Voorganger deze maand  ds. Gerard Nieuwburg 

 

Thema    “Terug naar de Bron” 

Met schriftlezingen uit Exodus 17 verzen 1 t/m 7  

en Johannes 4 de verzen 1 t/m 26 en 39 t/m 42 

 

 
 

 

Euregionale Oecumenische Conferentie 
 

Er wordt vrijdag 13 maart weer een Euregionale Oecumenische Conferentie 

georganiseerd, dit maal in Aachen. Deze conferentie bestaat sinds 1992 Het verdrag van 

Maastricht en wordt elk jaar gehouden, afwisselend in Limburg (2024 in 't Gulper Hoes), 

Eupen en Aachen. Het onderwerp is altijd iets wat speelt in de kerken in alle drie de 

regio's. Ditmaal gaat het over de relatie tussen de generaties, van Babyboomers tot 

generatie Alpha, 

Meer gegevens vindt u in deze uitnodiging. 

 

Informatie: Elly de Haan-Verduyn E. ellydehaanverduyn @ gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.maas-heuvelland.nl/uploads/klant174/files/Euregionale%20oecumenische%20conferentie%202026.pdf
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 Agenda 
 

 Maandag 23 februari 

- Hoeskamer va Gullepe van 14.00-16.30 uur, ’t Gulper Hoes, Rosstraat 5 Gulpen 

 

 Dinsdag 24 februari 

- Ontmoetingsochtend in ‘t Trefpunt, Aureliushof Maastricht van 10.00-12.00 

informatie Jetty Vels (jetty.vels @ ziggo.nl of tel. 06 25 36 16 91).  

 

- Soepcafé Valkenburg: 12.30 -14.00 uur Kloosterkerk Valkenburg 

 

- Maaltijd: 18.00uur Kloosterkerk Valkenburg. Voor de Vesper. Aanmelden bij 

predikant@maasheuvelland.nl 

 

- Vesper: 19.30uur Kloosterkerk Valkenburg. Na de maaltijd. 

 

 Donderdag 26 februari 

- Hoeskamer va Gullepe van 14.00-16.30 uur, ’t Gulper Hoes, Rosstraat 5 Gulpen 

 

- Huiskamer van Valkenburg van 14.00 tot 16.30 uur in de Kloosterkerk. 

Contactpersoon Lies Oost (liesgretha @ live.nl - 043-3647242). 

 

 Vrijdag 27 februari 

- Ouderenviering: 15.00uur ’t Trefpunt Maastricht 

 

 Save The Date 

 

 Maandag 2 maart 

- Krantenleeskring: 10.30uur Kloosterkerk Valkenburg 

 

 Woensdag 4 maart 

- BeZin in film: 19.30uur Kloosterkerk Valkenburg € 5,- 

 

 

 

Volg ons: 

 Linked In   Facebook  Instagram 

 

Reacties op en mededelingen voor de Nieuwsbrief 
Deze kunt u sturen naar de redactie:nieuwsbrief@maasheuvelland.nl 

 

https://www.maas-heuvelland.nl/agenda
mailto:predikant@maasheuvelland.nl
mailto:nieuwsbrief@maasheuvelland.nl
https://www.linkedin.com/in/protestantse-gemeente-maas-heuvelland-pgmh-aaa11235b/
https://www.facebook.com/maasheuvelland
http://www.instagram.com/pgmaasheuvelland

